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Kom op, lezen!
Als puber las ik me al te pletter. Niet door de stimulans van thuis, of het moet zijn 
dat de Winkler Prins Encyclopedie aantrekkingskracht op mij had. Ik groeide op 
in de verre pre-historie van Internet. En omdat ik als kind graag gelijk had of direct 
wilde weten hoe het zat, nam ik vaak mijn toevlucht tot de encyclopedie in de 
woonkamer. Ik moet veel hebben zitten staren naar die donkerrode rij boeken met 
gouden opdruk, want ik weet na 55 jaar nog wat er op de rug van de verschillende 
delen stond: A-Amor, Amos-Baat, Bab-Bin, Bio-Cals, Calt-Coui enzovoorts.
Op de lagere school leende ik vaak boekjes om thuis te lezen; ik heb er zelfs eentje 
nooit teruggebracht: ik was te laat en durfde toen niet meer. Ik weet de titel nog: 
Van een kip, een eend, een hond, een kat en een tamme kraai, door Leonard Rog-
geveen. Een test voor mijn gekwelde geweten!
Het was mijn leraar Nederlands die me de liefde voor literatuur bijbracht. In de 
brugklas al. Iets in zijn manier van vertellen en voorlezen raakte mij. De vader van 
mijn schoolvriend aan de overkant van de straat had een enorme studeerkamer 
met rijen boeken, waaronder veel literatuur. Daar begon ik met lezen. Tot en met 
de pikante passages uit Turks Fruit en De hond met de blauwe tong. Want met die 
boeken hoefde ik thuis niet aan te komen.
Tijdens tussenuren struinde ik de boekenafdeling van een winkel van het Leger des 
heils af en kocht van alles en nog wat, voor een dubbeltje per stuk. Zo ontdekte 
ik ook het verschijnsel boekenweekgeschenken. Inmiddels heb ik de verzameling 
compleet vanaf 1930 tot en met 2022. Ik kocht zelfs boeken die helemaal uit hun 
band lagen en restaureerde ze zo goed en zo kwaad als dat ging. De 25 verplich-
te boeken voor mijn examen Nederlandse haalde ik met gemak, het drievoudige 
wel, denk ik. En dan niet de populaire dunne flodders. 
Was dit leesgedrag toen normaal? Helemaal niet! Klasgenoten zuchtten en steun-
den onder de verplichte boekenlast, namen regelmatig hun toevlucht tot uittreksel-
boeken en kozen boeken met een gemiddelde dikte van die van Het bittere kruid 
van Marga Minco. En … kwam het door de verplichting om die boeken te lezen? 
Ik geloof er niets van. Het is maar de vraag of lezen onder jongeren, door de bank 
genomen, ooit populair is geweest. Ik hoor nog het gefoeter van mijn oudste broer 
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Methodiek

Heeft dan 
niemand door dat 
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over al die verschrikkelijk stomme boeken die hij voor school moest lezen. 
Daarna ging het van kwaad tot erger door alle technologische afleidingen en 
vervangers. In 1972, toen ik naar de derde ging, zagen de eerste spelcomputers 
het licht.Rond 1980 kwamen de eerste videorecorders de huiskamers binnen en 
vestigden videotheken zich in winkelcentra. De eerste Nintendo was er in 1989. 
Rond 1995 kwamen de websites op Internet in zwang. In 1996 maakte Youp van ’t 
Hek de grap dat hij aan zijn kinderen uitlegde wat een boek is: ‘een stapel faxen’. 
Nog geen jaar later werd Netflix opgericht. 
Sinds 2010 heeft iedere brugklasser een smartphone, waarschijnlijk al zijn tweede. 
Waar moet je dan in vredesnaam de tijd en de motivatie vandaan halen om een 
boek te lezen? Vandaag zijn de zorgen over het (afwezige) leesgedrag van 
jongeren groot. Ook over hun leesvaardigheid, maar daar hebben we het nu even 
niet over. Men maakt zich grote zorgen over het feit dat leerlingen uit zichzelf geen 
boek meer pakken. Maar dat zij dit niet doen is nogal wiedes! Ze hebben wel wat 
beters te doen. En lieve zorgenmakers, het is nooit veel beter geweest! Zelfs niet 
toen er alleen nog maar televisie in de huiskamers was.  
Heeft dan niemand door dat de meeste ouders van de leerlingen van vandaag ook 
nooit een boek lezen? Dat in de meeste woonkamers helemaal geen boekenkast 
staat en dat leraren dus roependen in de woestijn zijn? Je bent toch een beetje van 
lotje getikt als je thuis met een boek op schoot gaat zitten, terwijl je ouders de hele 
avond met hun smartphone bezig zijn, of hun tablet, dan wel gezapig van net naar 
net zappen of de ene Netflixserie na de andere uitbingen?
En dat is nog niet alles: vlak de invloed van interieurwinkels op dit punt niet uit. 
Want in het rijtje met historische gegevens ontbreekt nog de opening van de eerste 
IKEA-vestiging in Nederland. In 1978, in Sliedrecht. Die paar keer dat ik een be-
zoek heb gebracht aan zo’n woonwarenhuis, viel me op dat er in al die boeken-
kasten van Billy alleen maar nepboeken stonden, dummy’s, lege hulzen. En dan 
ook nog eens met onleesbare titels. En nu, 45 jaar later, zijn de dummy’s vervangen 
door echte boeken, als er al een boekenkast staat. Maar het zijn allemaal kook- of 
interieurboeken. Geen literatuur meer te vinden. En dat terwijl toch wel de helft van 
alle interieurs in ons land gevuld is met unieke IKEA-meubels.
Dan ligt daar toch een deel van de oorzaak en dus de oplossing? De IKEA-
catalogus terug, want die werd gelezen! In ieder interieuradvies een boekenkast en 
daarin rijen boeken met duidelijk leesbare titels van aanbevolen literaire werken. 
Alle gekheid op een stokje: ik ben een grote fan van acties die het lezen door leer-
lingen stimuleren: ‘Momentje vrij, boek erbij’, ‘Heel de school leest’, …
Maar het blijft dweilen met de kraan open als ouders zelfs niet meer weten wat 
‘een stapel faxen’ is.  
En nu we toch ongeveer alles bij wet aan het regelen zijn: 140 inspecteurs erbij 
die huis aan huis controleren of er wel een goed gevulde Billy staat en of er wel 
gelezen wordt. ■


