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Oerkloof
Er zijn van die woorden die nauwelijks ‘hits’ opleveren in Google en waar ook ChatGPT 
geen raad mee weet. ‘Oerkloof’ is er daar een van. Ik heb de term niet opgedaan bij Aard-
rijkskunde op mijn middelbare school. Bij dat vak heb ik heel weinig opgedaan. Dat lag niet 
aan het vak, maar aan de leraar, meneer A. Hij had de bijnaam ‘Snuf’. Het is helemaal niet 
chique om dat te vermelden, maar ik kan, waarschijnlijk in zijn geval postuum, nog kwaad 
op hem worden, na inmiddels 53 jaar. Even snel: ik kwam als brugklasser in het ziekenhuis 
terecht en miste drie weken. Magister was er nog niet en ik had geen idee wat ik gemist 
had. Terug op school werd mij een repetitie Aardrijkskunde voorgeschoteld. ‘Maar meneer, 
die kan ik niet maken, want …’ ‘Ach probeer het maar, het cijfer telt niet mee.’ Ik haalde een 
vier en op mijn rapport bleek dat het cijfer wél was meegeteld. Dat leverde een kloof op die 
nooit meer is gedicht.
Maar dàt is geen oerkloof, en het is ook geen geologisch begrip. Wat dan wel?
Ik heb ‘m ooit opgedaan bij Leon de Caluwé. Een boeiende denker over leiderschap en dat 
zeg ik in zijn geval ook postuum. Van hem kwam de gouden vergelijking: ‘Die klus is net als 
het verplaatsen van een kerkhof, u heeft weinig medewerking van binnenuit te verwachten.’
En daar draait het bij de oerkloof om. Het is een kloof die er ‘van nature’ zou zijn, tussen 
‘professionals’ (ik zeg liever ‘vakmensen’) en leidinggevenden: waarom zou je je als zelfbe-
wuste, goed opgeleide advocaat, medisch specialist, leraar iets aantrekken van een leiding-
gevende, die hooguit ook op jouw niveau heeft gestudeerd en het primaire werk allang niet 
meer hoeft te doen? Waar heeft een school eigenlijk leidinggevenden voor nodig?
In de vorige eeuw zeiden we gekscherend: ‘voor de krijtjes en de verwarming.’ Zorg jij nou 
maar dat de leerlingen op tijd in mijn lokaal zijn, dat het digibord het doet en er op tijd een 
bel gaat en bemoei je er verder niet mee!
Het was Alex van Emst, ook hij verdient postuum eer, die in zijn boekje Professionele cultuur 
in onderwijsorganisaties radicaal afrekende met de ambtelijke of de politieke cultuur in 
scholen. Stap af van twijfel aan de intenties van verantwoordelijken, van ‘one-man-one-
vote’, van iedereen gaat over alles, vervang afhankelijke vragen door volwassen voorstel-
len. Stop nou eens met mopperen en kom met ideeën voor verbetering (opperen). Denk niet 
langer dat iedere ontwikkeling moet beginnen met een document, maar ga aan de slag met 
enkele experts en een groep om hen heen. En vergeet dat evaluatie moet leiden tot stoppen 
of afschaffen. Al doende leert men. 
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‘De overkant’ 
heeft het in

 deze dagen niet 
makkelijk.

Dicht die oerkloof door andere taal te gebruiken en elkaar daarin te vinden en vast te hou-
den. En verlaat de uitleg van ‘autonomie’ als: dat bepaal ik zelf wel!
Ik vind op grond van mijn ervaring als leraar, rector, directievoorzitter, rector-bestuurder en 
interim-leidinggevende, seniorconsultant, opgeteld zo’n 44 jaren lang, dat ons dit nog maar 
matig is gelukt. 
Mijn eerste oerkloof-ervaring vond ik best pijnlijk: ik werd rector op de school waar ik twaalf 
jaar lang leraar was geweest. Op een zaterdag kwam een sectiecollega met wie ik als 
leraar veel had opgetrokken in zijn auto langszij, terwijl ik in de tuin aan het spitten was. We 
bespraken het een en ander terwijl ik op de schop leunde en hij ging weer zijns weegs. Kort 
daarna hoorde ik dat het verhaal door de school ging dat ik ‘al niet eens meer collega’s bij 
mij thuis binnenliet.’ Ik was dus naar ‘de overkant’ gestapt. En dat was duidelijk te merken.

‘De overkant’ heeft het in deze dagen niet makkelijk. Dat hebben we vast voor een deel aan 
onzelf te danken, maar het is kennelijk ook een ongewenst ‘natuurverschijnsel’. 
In zichzelf deugt de uitspraak dat het onderwijs, of liever het onderwijzen, van de vak-
mensen zelf hoort te zijn. Een ziekenhuisbestuurder bepaalt ook niet hoe een chirurg zijn 
scalpel moet vasthouden. Maar om onderwijzen mogelijk te maken, de kwaliteit hoog te 
houden, een pedagogisch gezonde gemeenschap te vormen en het juiste onderwijsaanbod 
te doen is meer nodig dan de kennis en ervaring van vakmensen in de klas. Bovendien zijn 
helaas teveel van onze vakmensen er helemaal niet goed in om elkaar op te zoeken en het 
goede gesprek te voeren over onderwijzen. De neiging om zich terug te trekken in de eigen 
‘spreekkamer’ (waar een leraar de leerlingen toespreekt) neemt af, maar bepaald niet 
vanzelf en veelal niet van binnenuit. En het vermaledijde gebruik van het begrip ‘werkdruk’, 
helpt daar niet bij. 
Ik wijt dat aan de lading van het begrip ‘autonomie’. Vanaf de bezetting van het maagden-
huis in 1969 is het met dat belangrijke begrip niet meer goedgekomen. Het is doortrokken 
van de geur van ‘bemoei je er niet mee, dat zoek ik zelf wel uit!’ Maar autonomie gaat toch 
altijd hand in hand met de bereidheid om je te verantwoorden? Met ‘response-ability’?
Binnen de Transactionele Analyse wordt het begrip gedragen door drie pijlers:  bewustzijn, 
spontaniteit en intimiteit: 
•	 Wees je bewust van je positie en je verantwoordelijkheid en wat die van je vragen;
•	 Vertoef veel in het hier en nu en maak je los van strijdpunten die vroeger voor jou van 

belang waren;
•	 Durf (vak)mensen toe te laten en diepgaande gesprekken te voeren, ook over wat jou 

heilig is en ook al weet je niet waar je dan uitkomt.
Wat zou het heilzaam zijn als alle onderwijzers, ondersteuners, alle bestuurders en andere 
leiders en ministers van en voor onderwijs een leergang in de Transactionele Analyse zou-
den volgen. Te beginnen met een 101, kost slechts twee dagen. Inzicht in je eigen spelmatig 
gedrag, jouw gewoonte om zegeltjes te plakken, je automatische reactiepatronen, de 
invloed van je verleden op vandaag. 
Dan zul je zien hoe snel die verrekte oerkloof overbrugd is! ■


