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De eenzaamheid in de
familiaire cultuur
Voor de meeste docenten is het heerlijk om je te 
nestelen op een school met een familiaire cultuur. 
Je wordt als nieuwe docent hartelijk ontvangen, je 
hebt veel steun aan en van elkaar en je collega’s 
zijn je vrienden. Je weet dat iedereen zijn goede en 
slechte kanten heeft en je kunt er samen grappen over 
maken. Met name op een vmbo-school in de stad met 
soms pittige klassen heb je elkaar ook echt nodig en 
kan je de steun van elkaar maar wát goed gebruiken! 

Maar wat als een collega gewoon echt niet goed 
functioneert, wanneer je klachten krijgt van leerlingen, 
ouders of collega’s? Dan is aanspreken ontzettend 
moeilijk en wordt het snel de eenzame taak van de 
teamleider of de directeur.

Ik spreek collega’s aan, zo veilig, professioneel en 
zorgvuldig mogelijk. Toch heb ik al meerdere keren 
meegemaakt dat de medewerker daarna in de perso-
neelskamer bespreekt dat hij ‘op het matje geroepen 
is’, terwijl ik hem vertel wat zijn collega-vrienden éi-
genlijk hadden moeten en willen vertellen. Het werkte 
niet, mijn boodschap werd tenietgedaan en de kloof 
tussen mij en de docent werd groter. 

Net als op veel scholen, proberen ook mijn teamlei-
ders en ik dit om te buigen. We proberen het in kleine 

  

stapjes en met heel veel geduld. We spreken aan op 
kleine zaken waar wél anderen bij zijn, we geven 
complimenten, we moedigen aan en we coachen. 
Daarnaast kijken we waar we kleine teams kunnen 
maken waar collega’s meer afhankelijk zijn van 
elkaar.
Dit schooljaar heb ik zes werkgroepen in het leven 
geroepen rondom onderwerpen die steeds ‘op-
poppen’, zoals telefoongebruik, uitdagende lessen 
en projectweken. De collega’s kregen uren en een 
opdracht: maak afspraken met elkaar, kies een 
voortrekker en breng een advies uit op de komende 
studiedag. De keuze voor de werkgroep was vrij, 
evenals het vergadermoment.
Ik zie nu prachtige dingen ontstaan in de school; col-
lega’s die opstaan en studies die met elkaar worden 
vergeleken. Ik zie ook collega’s die mopperen op 
elkaar omdat een ander niets bijdraagt. Goed zo! 
Dát is samenwerken en dát is leren wat professioneel 
gedrag is. 

Tijdens mijn masterstudie was ik onder de indruk van 
het boek ‘Power and Love’ van Adam Kahane. Kracht 
en Liefde kunnen nooit zonder elkaar. Je kúnt niet een 
goede situatie creëren door maar één van beide in 
te zetten. Alleen sturen op professioneel gedrag kan 
ervoor zorgen dat we de verbinding met elkaar kwijt-
raken. Alleen familiair gedrag staat de verbetering 
en de kwaliteit in de weg, want daarbij vergoelijken 
we alle fouten. Ik zal moeten sturen op professionele 
gedragingen in de verbinding. De cultuur zal ik waar-
schijnlijk niet veranderen, maar het is mijn doel om het 
gedrag daarbínnen te veranderen. ■  


